
Eddie stapt op de weegschaal. 
Uche-uche … Dokter Uil kucht gewichtig en zet zijn 
bril recht. ‘Ik heb het al gezien’, zegt hij. ‘Je bent te 
zwaar, jongeman. En daarom voel je je niet zo fit.’ 
Eddie kijkt naar zijn buik. Die is inderdaad wel een 
beetje dik. ‘En nu?’ vraagt hij zacht. 
Dokter Uil glimlacht. ‘Ik stuur je naar mevrouw 
Gaai. Zij kan je leren om gezonder te eten en 
gezonder te leven.’


